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Catharsis

Religie



• Albrecht Dürer



gevangenissen

• Genootschap tot Zedelijke 

Verbetering van Gevangenen 



Vereeniging tot verspreiding 

van Bloemen, Vruchten en 

Lectuur

• 1937



Studenten 2018-2019

Dit schrijven de studenten voor

1. Verdriet. Het boek Haar naam 
was Sarah van Tatiana de Rosnay. 
‘Je komt in contact met je eigen 

verdriet’, zegt Annette. ‘Soms is het 
goed om te zwelgen.’

2. Woede. Het boek Lolita van 
Vladimir Nabokov. ‘Het gaat over 
pedofilie. Je kunt je woede richten 

op de hoofdpersoon.’

3. Jaloezie. Het boek Othello van 
William Shakespeare. Cathérine: ‘Er 

is een bijfiguur, Iago, die de 
hoofdpersoon manipuleert en 

onder je huid gaat zitten.’

4. Rouw. Het boek Reisverslag van 
een kat van Hiro Arikawa. ‘Over 

een vriendschap met een huisdier’, 
zegt Annette. ‘Je gaat op roadtrip 

en weet niet waarom of  waarheen. 
Meer zal ik niet vertellen.’

5. Angst. Het boek 1984 van 
George Orwell. Cathérine: ‘Een 
dystopie om angst te doorleven.’ 

Annette: ‘Iemand anders ging juist 
voor Harry Potter, waarin Harry –
een zelfverzekerde hoofdpersoon –

uiteindelijk de enge dingen 
overwint.’
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